
Vastenactie
2015

Sinds 2007 is het Citypastoraat actief in Rotterdam. Naast

projecten in de wijken Centrum en Oude Westen, zijn er ook

activiteiten voor de stad Rotterdam.

Gastvrijheid, presentie en dienstbaarheid zijn de pijlers die het

Citypastoraat tot een open en toegankelijk pastoraat voor

iedereen maken. Waar je ook vandaan komt, wie je ook

bent: iedereen is welkom met zijn of haar verhaal.

Ondersteun het Citypastoraat
in woord en daad

Het Citypastoraat nancieel
steunen kan niet alleen
tijdens de vastenactie maar
ook incidenteel of structureel
wanneer het u uitkomt.

Lees meer

Steun komt niet alleen uit de
portemonnee. Weten dat je
gedragen wordt door
anderen geeft hoop en
bemoediging. Bid mee voor
het Citypastoraat en de
noden in de grote steden.
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”Je droomvleugels
uitslaan”

citypastor Hans de Rie

Ondersteun de projecten
van het Citypastoraat door
middel van uw bijdrage
Projecten

Krachtvrouwen, Levende Beelden, Requiem-concert,

Spiritueel diaconaat… het is zomaar een greep uit het

scala aan projecten dat het Citypastoraat organiseert

of ondersteunt.

Doelstelling

Citypastor Hans de Rie zegt hierover: “Je droomvleugels

uitslaan en je talenten nastreven, maakt je lichtdrager in

de wereld”. Het Citypastoraat streeft naar participatie

van wijk- en stadgenoten en verbindingen tussen

bewoners en organisaties om elke deelnemer in het licht

te zetten en zo recht doen aan ieders talenten. Dan

worden we lichtdragers in deze stad!

Uw gift

Met uw bijdrage kan het Citypastoraat haar dromen

voor de stad Rotterdam verwezenlijken. U steunt op

deze wijze niet alleen de projecten, maar ook het werk

van de citypastor.

Incidenteel of periodiek

Uw giften, incidenteel of structureel, zijn welkom op

rekeningnummer NL46 ABNA 0470 7563 49

ten name van ‘Oud Katholieke Kerk Nederland’,

onder vermelding van ‘Citypastoraat Rotterdam’.

Uw gift scaal aftrekbaar

De Bisschoppelijke Commissie Citypastoraat is onderdeel

van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, een ANB-

instelling. Uw giften zijn daarom scaal aftrekbaar.
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Gebruik de intenties van de citypastor gedurende de Veertigdagentijd tijdens de

zondagse voorbeden of dagelijks tijdens uw persoonlijk gebed. Zo dragen we met

elkaar het werk van het Citypastoraat!

v God die ons belooft IK ZAL ER ZIJN,
kom met uw licht van vrede in onze donkere wereld waar mensen onverzoenlijk
tegenover elkaar staan, waar haat en afkeer de boventoon voeren en de
verdraagzaamheid ver te zoeken is. Zegen het werk van de vredestichters.

v God die ons belooft IK ZAL ER ZIJN,
kom met uw licht van vertrouwen in onze samenleving waar mensen
wantrouwend staan tegenover elkaar; vluchtelingen moeten leven in
asielzoekerscentra, armen worden neergezet als proteurs, moslims als
extremisten worden beschouwd. Bevrijd ons van het kwaad van oordeel en
vooroordeel.

v God die ons belooft IK ZAL ER ZIJN,
kom met uw licht van barmhartigheid in onze stad, waar verdeeldheid wordt
gezaaid tussen bevolkingsgroepen en religieuze stromingen. Zegen het werk van
de bruggenbouwers.

v God die ons belooft IK ZAL ER ZIJN,
kom met uw licht van innerlijke vrede in mensen die worstelen met de diepe
vragen van het leven en hopen op erkenning in wie ze zijn. Hopend op ogen die
hen echt zien, hopend op oren die echt naar hen willen luisteren, hopend op
een hart dat in liefde voor hen klopt. Zegen het werk van welzijnswerkers, werkers
in de zorg, werkers van de kerk. Dat ze teken van hoop mogen zijn van uw
Liefde.

v God die ons belooft IK ZAL ER ZIJN,
kom met uw licht van stilte in ons hart om zo uw stem te verstaan in het roepen
van mensen die geen toekomst meer zien, geen raad weten met de diepe pijn
in hun ziel. Kom met uw genezende kracht in hen. Zegen hen die hen zegenen.

Bid mee met

de citypastor

voor het

Citypastoraat



”Anderen opzoeken en
verbindingen maken

helpt mij op weg in mijn
werk”

Citypastor Hans de Rie

Sinds 2007 is Hans die Rie verbonden aan het

Citypastoraat als pastor voor stad en wijk.  Hij

studeerde van 1999-2006 theologie aan de Universiteit

van Tilburg; werkte van 2006-2012 als geestelijk

verzorger in verpleeghuizen van de WZH in Den Haag.

Hij is sinds 2012 verbonden als parochiepastoor aan de

Paradijskerk te Rotterdam; tevens thuisbasis van het

Citypastoraat.

Door zijn gang door de wijk, deelname aan diverse

bijeenkomsten en contact met diverse

maatschappelijke en religieuze organisaties weet Hans

noden en behoeften uitstekend te signaleren. Hier kan

het Citypastoraat vervolgens op inspelen met

projecten op maat.

Over ons

www.citypastoraat.okkn.nl
www.okkn.nl

Bisschoppelijke Commissie Citypastoraat
Hans de Rie 06 22 42 44 22
citypastor jderie@mac.com

Marijke Vos-Maan voorzitter
Mark Appelman nanciën
Hans Lippe lid
Wouter Blacquière lid
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